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Nu we zo alle pitches hebben gehoord weten we weer waar we staan in
Bouwend Nederland. Er is veel energie om duurzaam, circulair te gaan bouwen.
Het CO2 gehalte moet naar beneden voor de toekomst van onze kinderen.
Allemaal mooie initiatieven. Toch hebben we meer nodig.

Daar staat de VIBA ook voor.

VIBA Vereniging Integrale Bio-Logische Architectuur.

Integraal! Holistisch. We zijn in de natuur allemaal verbonden.

Zo ben ik ook verbonden aan het NatuurCollege. Zij hebben onze prinses Irene
van Lippe-Biesterfeld als beschermvrouwe. Graag wil ik haar eindejaars
overdenking met jullie delen:

Het is alsof de menselijke samenleving wereldwijd aan het schudden is. Het IK is
nog steeds groter dan het WIJ. Pijn, angst, verdriet, hebzucht. Wij mensen
sleuren daar de hele natuur in mee. En dan is juist nd het bewustzijn van de
eenheid van alle leven zo belangrijk.

Werkelijke liefde vraagt om neutraliteit. Daarin kan je uit die dualiteit stappen,
uit de oordelen en keuzes. Neutraliteit is een energie die ruimte biedt. Ruimte
om te zijn wie je bent. De natuur is die ruimte. Want daar ontbreekt oordeel.
Wij mensen zijn deel van de natuur, wij kunnen die ruimte opzoeken, erin gaan
staan. Zonder oordeel. Niet makkelijk! Maar laat de overige (de niet-menselijke)
natuur ons daarin helpen. Aanvaard de oordeelloze vriendschap die je daar
kan vinden.

Kerst, de geboorte van het licht. Ja, zo ervaar ik het ook. Het is in deze
donkerste dagen van het jaar, dat het licht begint. Het is er, soms moet je goed
kijken, voelen, maar dan is het er. Misschien straalt het in een mens die je
tegenkomt, zomaar, of in muziek, in het sterrenmos...

Wij zijn natuur! In die slogan voel ik me helemaal thuis. Verbonden met alles
om ons heen. Dat zijn we bij de VIBA ook. Komend jaar komt dat weer tot
uitdrukking. Want ik ben blij te melden dat op verzoek van leden er een VIBA
support WhatsApp groep gestart is. Vanaf dit moment kan iedereen zich
hiervoor aanmelden. Ik de komende nieuwsbrief zal hierover meer nieuws



staan. Wanneer er een hulp vraag is kan je hem snel en kort in de app stellen.
Belangrijk te vermelden is dat niet gaat om grapjes of meningen. Het gaat om
vragen, aankondigingen, lessen.....

Om de verbinding eens verder te onderzoeken heb ik eens gekeken hoeveel
leden er in bepaalde regio's wonen. Da's best interessant. Een niet uitputtend
lijstje:

In Amsterdam hebben we 15 leden;
In de Betuwe 6;

In de Bollenstreek 5;

In Brabant rondom Den Bosch 13;
In 's-Hertogenbosch nog eens 13;
In het Noorden en Overijssel 6;

In Gelderland 10;

In de Rijnmond 8;

In 't Gooi 7;

In en rond Utrecht 14;

Op de Zeeuwse eilanden en Zuid Holland 6.

Om elkaar steun te verlenen krijgen alle VIBA leden binnenkort per regio het
verzoek of zij willen deelnemen aan regionale intervisie groepen. Dit als
experiment. Wij bieden vanuit de VIBA een format aan om bij te dragen aan
ieders persoonlijke en zakelijke groei. Om in verbondenheid en
vertrouwelijkheid elkaar te steunen. We zullen wel zien in hoeverre het
opgepakt wordt. We gaan het in ieder geval aanbieden.

Want de VIBA staat ook voor kennis delen. Dit jaar gaan we ook van start met
het VIBA kennisplatform. De website zal een aanpassing ondergaan om dit meer
een bron van kennis te laten zijn. Ook zal via de website aankondigingen gedaan
worden van onder andere workshops en cursussen. Dit vanuit de

deskundigheid van verschillende leden die zich hiervoor hebben aangemeld.
Ook om in connectie te komen met de verschillend opleidingsinstituten zoals
Hogescholen Utrecht, Avans, HAN, Academie van Bouwkunsten en de
Technische Universiteiten Bouwkunde in Delft en Eindhoven.

Dan kom ik bij de website van de VIBA. Mag ik eens vragen, met hand opsteken,
wie kijkt daar wel eens op?



Ik weet niet of iedereen ook weet dat daar de fundamenten van de VIBA
worden toegelicht.

Komend jaar zal dit nadrukkelijker in beeld komen. Aansluitend op het
statement VIBA 2.0 dat in 2021 door de ALV is aangenomen, willen we onze
uitgangspunten iets nadrukkelijker in beeld brengen. Dit voor die verbinding
waarover ik het heb.

Duidelijker zal worden gemaakt dat alles begint met een gedachte, in iemands
hoofd. Die gedachte zal zich uiten in een Proces. Een proces van samen bouwen
aan een gezonde leefomgeving. Samen. Het sociale aspect van de VIBA. Samen
bouwen krijgt ook een Vorm. Het is heel erg mooi dat de komende bijeenkomst
van de, ik wil wel zeggen bijna VIBA werkgroep, Harmonicale Ellips, over de
betekenis van Vorm gaat. lets wat met de huidige aandacht voor duurzaamheid
een beetje in de vergetelheid dreigt te komen. Een vorm bepaald mede hoe wij
ons voelen. En dat is voor iedereen weer anders. Elke mens heeft zijn eigen
natuur.

Uiteindelijk moet, liefst samen, de bedachte vorm Massa krijgen. De derde
pijler van de VIBA; Materie. Waar veel van de sprekers het vanavond over
hadden. BioBased, circulair voor een gezonde leef omgeving.

Het zijn aspecten die niet op zich zelf staan. Proces, Vorm en Materie. Ze
vormen een integraal geheel. Alles moet kloppen en dat maakt bouwen zo
lastig. Alle puzzelstukjes moeten in elkaar passen.

In de verbinding werd ik laatst door Michel Post geattendeerd op een architecte
in het oosten van het land. Zij werd geinterviewd op de site van de Bouw en
Installatie Hub. Zij gaf aan dat in het geweld van duurzaam bouwen en al de
techniek die het moet oplossen er eigenlijk een stapje verder moet worden
gegaan. Zij benoemde de waarde van BouwBiologie. Daarin wordt ook
benadrukt dat het gaat om de samenwerking van alle aspecten in het bouwen.
Dat het vooral ook moet gaan om gezond bouwen en dat het daarmee
leefbaarder wordt. Een geluid dat belangrijk is om uit te dragen.

Er is in toenemende mate een geluid dat het anders moet. Sinds dat er in 2018,
al weer 5 jaar geleden een meisje van 15 in Kopenhagen een schoolstaking



hield, Greta Thunberg weet u wel, hebben vele mensen dit over genomen. Men
voelt het belang van behoud van de natuur en biodiversiteit voor de toekomst.

Echter vele mensen duiken ook weg in angst. De afgelopen verkiezingen
maakten duidelijk dat we wel weer heel graag naar de ander wijzen als oorzaak
van de problemen. Gaan we de goede kant op of laten we ons leiden door angst
en gaan we over tot repressie?

Ik werd geattendeerd op de rol van Greta Thunberg door de afgelopen
afleveringen van Wintergasten. Hebben jullie ze gezien? Ik niet allemaal maar
wel de aflevering van George Monbiot. De Engelse ‘professional troublemaker’.
Ik kan iedereen aanraden die aflevering nog een terug te kijken op NPO start.

Hij zei dat we dreigen de richting op te gaan van het fascisme wegens het
ontbreken van een verhaal.

Nu, ik zou wel een verhaal willen vertellen. Om een klein sprankje te bieden. Je
moet ergens beginnen. En ik denk dat we vanavond begonnen zijn. Al onze
sprekers laten een nieuwe manier van bouwen en kijken zien. Zelf ben ik erg
geinspireerd door het Achterhoekse verhaal van Noaberschap. Klein kringen
van verbondenheid. Gemeenschappen. Ik denk dat we onze samenleving veel
meer moeten richten op kleinschalige kringen van verbondenheid. Op een
integrale en zeer complexe manier. Dat we onze kennis en producten niet uit
China moeten halen maar er aan moeten werken om lokaal elkaar te
ondersteunen. Kringen van verschillende schaal groottes die aan elkaar raken.
Een buurt, een dorp, wijken van een stad, de stad zelf, een regio. Werken aan
kleinschalige verbindingen op steeds grotere schaal. Eerst kijken of we het zelf
kunnen doen in je eigen kring. Niet verwachten dat de overheid maar alles
oplost. Gewoon zelf beginnen. Dat er geen bank meer is in je dorp, geen winkel,
alles verder weg. We moeten starten met kleinschalige kringen en die
beschermen. Het gaat over bouwstromen zoals in de Achterhoek, maar ook
over voedsel, scholing en vele andere zaken. De ambachten eren en samen
laten gaan met de technologische vooruitgang. Met gezond verstand. Als je
weet dat je het land om je heen nodig hebt, dan ga je er toch geen gif meer
over heen gooien. Onbegrijpelijk dat onze overheid het verbod niet in Europa
wilde steunen. Maar waarom wachten op de overheid. Vanuit ons eigen besef
moeten we het voor onze kinderen niet meer willen. En daarbij hoeven we niet
bang te zijn als we onze eigen kringlopen maken.



Niet alleen in de Achterhoek maar ook de Randstad, Friesland of Limburg. En
dan houdt het niet op bij een grens. Een onderdeel van Noaberschap is dat de
buren er bij horen. Dan ga je toch geen grens dicht gooien? Fysiek hebben we
elkaar op korte afstand nodig. Dat is veel belangrijker dan wat er van ver weg
komt. Alles wat op groter afstand staat is minder belangrijk en zou ook minder
belangrijk gemaakt moeten worden.

En dan kom ik weer op verbinding. Echt contact maken met elkaar, ook fysiek.
Zoals we dat aan het begin van deze avond hebben gedaan. En elkaar vertellen
dat we een verhaal hebben. Een verhaal van verbinding om samen de
problemen oplossen. Te beginnen in je eigen directe en fysieke omgeving.

Dat is mijn verhaal en oproep. We kunnen samen de problemen en crisissen
oplossen. Een verhaal van hoop. Begin bij jezelf en zoek het dan in en met de
ander.

Door contact te maken met elkaar, fysiek, geef elkaar letterlijk de hand of een
hug. Ga in gesprek met iedereen. En zoek verbinding. Om dan samen aan de
slag te gaan in onze zeer complexe maatschappij om de problemen op te
lossen.

Zodat we samen bouwen aan een gezonde en leefbare samenleving.
Ik dank u wel voor de aandacht.

Donderdag 11 januari 2024
Reinoud Keesmaat, Voorzitter VIBA



